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Een Stembevrijder is iemand die de wereld 
mooier wil maken door iedereen de ruimte te 
geven zichzelf te zijn en vanuit de essentie te 
leven. 

Deze persoon houdt van zingen en van 
luisteren naar zingen, en gebruikt de stem als 
instrument voor meer vrijheid. 

 

Een Stembevrijder zet haar kwaliteiten en 
vaardigheden in om dus meer (innerlijke) 
vrijheid in de klant te vinden. 

Daarvoor heeft de Stembevrijder zich geoefend 
in de wetenschap(pen): 

…dat iedere ervaring ertoe doet 

…dat alles er mag zijn 

…dat alles muziek in zich draagt 

…dat er altijd een opening naar meer vrijheid is 

…dat het altijd om het nu draait 

…dat ieder mens een wonder is 

…dat ieder mens ook een probleemgeval is 

…dat ieder mens wil stralen 

 

Een Stembevrijder ziet dus zowel het wonder 
als de (ge)kneus(dheid) in ieder mens. Zij weet 
dat in elke beleving muziek zit en helpt bij het in 
de wereld brengen van die muziek. Daarvoor 
heeft zij een (uniek!) repertoire aan oefeningen 
om je tot vrijer zingen te verleiden. 

Hiermee biedt ze je waardevolle ervaringen 
aan. 

 


